
’t Leste ver’aoltje 

 

Ik docht da as ik aon ’t leste ver’aoltje zou begiene daddik opgelucht zou zijn. Waant ik mot wel 

zèègge dadd’t uiteindelijk ’n eele opgaove is gewiest om iedere keer wir alle spulle over ’n jaor te 

verzaomele en die dan saome te vatte tot ’n iet wat logisch g’eel. ’t Ee veul discipline gevrooge van 

mijn. Nimmer verzaoke waant aanders kwaam Mariëtte in de probleme en da wouw ik ok nie. ’t Zelfde 

tel trouwes vor oons Kaotje, zij waar d’aandere schrijver.  

En nou is ’t dan zo wijd……. 

 

Mee weemoed in m’n ‘aart begien ik aon ’t leste ver’aoltje. ’t Begien van ‘n groepke da dees jaor z’n 

drie keer elluf viert. Wie aar da toen ooit kunne dèènke. 

Ik ‘em ’t carnavalsliedje van dees jaor gezellig op de achergrond aon staon. Ik zieng ’t refreintje 

vanzelf mee……  

En zijde ‘ne tull’petaon, dan kend’t ver’aol 

Waant mèènse uit Roosendaol verstaon d’r taol 

Ze speule en zienge mee mekaor op de Mart 

‘Ne tullepetaon verteld’t mee éél z’n aart 

 



Bij ’t zienge van de leste zin, schiet ik vol mee emosie. ‘Ne tullepetaon verteld’t mee eel z’n aart’. Ik 

wit niet of da nou werkelijk vor alle tullepetaone opgaot mar ik wit zeker datta wel in oons geval 

eerlijk waor zo is. W’emme de afgelòòpe maonde al oonze ver’aoltjes verteld aon oe, mee ‘eel oons  

‘aart.  Eel oons ebbe en ouwe emme we op straot geleed. Meer valt’r over oons nie te zèège. Ge wit, 

adde oonze website bij g’ouwen ‘ed al oonze in en outs, om ’t mar lekker op z’n Roosendaols te 

zèègge. Wij emme oons ‘aart vor jullie blòòtgeleed. Al die jaore emme we mee ‘aart en ziel 

gecarnevald en we vonne ’t echt waar altij ‘aartstikke leutig.  

 

‘Aartelijk bedaankt vor ’t leze van al oonze ver’aoltjes. 

 


