
Priens Driek 

Mee ’n gròòte foto van Priens Driek I op oonze buik, konde goed zien dawwe fan 

van ‘m waare.  

IJ ee ta enorm gewaardeerd da konde aon alles merreke. Op dinsdag om 24.00 uur 

op de Mart, stonge wij mee alle groepies aon de trap bij ’t raod’uis. We wiere dur de 

Stichtingboere van de trap gedoowe, mar wij waare ‘eus nie bang, wij lieten’oons nie 

wegstuure. Toen Priens Driek naor beneeje gestormd kwaam gaaf ij as ’n échte 

‘oog’eid z’n ‘aandschoene aon oons. Wij gienge d’r spontaon van uit oonze plaot, da 

snapte wel. Wij super blij. De stichting nie….. Priens Driek eet’aor nog vor op z’n 

sodemieter gekreege. Zukke duure ‘aondschoene aon wa van die gillende 

straotmeide gééve, oe ‘aolde ij ’t in z’n kop. Driek zaag gewòòn toen al ’n gròòtse 

toekomst vor oons weggeleed, ij zaag wa verders nog niemand zaag en ij 

wies da toen al op Prienslijke wijze te laote blijke 

 

Priens Driek ee ’t mar één jaor volg’ouwe. Volgens mijn wiertie gewòòn aan 

de kaant geschoove. D’r is nog ’n protestoptocht vor ‘m g’ouwe. Daor aare 

wij níe aon mee gedaon en da dee t’m toen wel veul verdriet gedaon. Ge 

kunte tijd nie mir trug draaie, mar daor aar ij van oonze kaant wel wa meer 

ondersteuning meuge verwachte. Wij waare toen al nie mir mee carnaval 

bezig. Iedereen wòònde en werkte erreges aanders, da waar oons slappe 

excuus. 


