
Elke’s Pub 

‘k Waar bij Elke’s Pub, ik stong in de wc en daor wier ik aogesprooke. “Ze schenke nep champagne ee”. 

Ge mot wete daddik toen nog ’n bietje  onnozel waar. Ik wies dann’ok nie waor ’t over gieng. “Nou die 

nep champagne waor de klaante zoveul 

vor motte betaole!” Zij docht natuurlijk 

dadd’ik te veul gedronke ‘aar waant ik 

keek ‘eur mee gròòte waozige ooge 

n’aon. “Werkte gij nog mar pas bij Johny 

Otis?” Ik kreeg ’n rolberoerte. “Neje”, zee 

ik verontwaordigd, “ik werk daor nie, ik 

zijn kleuterjuffrouw”. Toen wier ze kwaod 

“Waorom edde gij dan zo’n pak aon”? 

“Nou….. vor carnaval”, zeej ik bedeesd.  

Ik ‘em m’n eige uit de voete gemaokt 

waant ik zaag aon ‘eur dasse mijn 

carnavalspak nie kon waardeere. Ik zijn 

naor de Knijp gerend, oons Jos waar daor 

mee z’n vriende. Daor zijn ik op m’n 

gemak naor de wc gewiest en we zijn d’r 

d’n eele aovond gebleeve.  Ik ‘em nog wel vaok aon da meske gedocht.   

 


