
De Pul as goei feeke 

 

We kwaame al snel op de Pul om ‘em te vraoge om vor 

goei feeke te speule. Wij wiesse mee z’n alle datte Pul 

toch gin neje durfde te zèège.  

“Pul, wulde gij meedoen mee oons? Wij zorrge vor oe 

kleere en we zijn oe eeuwig dankbaor. G’oef nie veul te 

doen, alenig mar op ’n bakfiets staon en wa rondzwaaie 

mee oe aareme.”  

”Da’s goed”, zee de Pul.  

 

Tege z’n maote zee ij dattie nie mee naor d’n optocht kon 

gaon kijke omdattie mee oons ín de optocht mee zou 

lòòpe. Die manne verklaorde ‘m vor gek mar stiekemkes 

waare ze gewòòn allemaol stikkes sjeloers, en da wies de 

Pul ok wel.  

 


