
Kleding 

 

W’aare nog ’t patroon van flee jaor. We kochte ’n gele soort van teddy stof. 

We kochte gròòt in, wel ’n eele rol. Al bij 

’t knippe bleek dattie stof eeeeeel errug 

pluusde.  

Van dees stofke maokte we ’n 

bodystokking. Das ’n pakske aon één 

stuk. Vorrig jaor aare we daddok. Watt’r 

aon da pak nie lekker zaat, konde mee 

dees pak verbetere.  

’t G’eel wier wa degelijker as vorig jaor en 

‘t ‘eele pak beston uit: 

 

Van gele teddy stof ’n pakske, soort balletpak mee lange mouwe 

Van gele voeringstof ’n rokse en kraog 

Van tule ’n rokske en ’n kraog vor over de voeringstof 

’n gele majo 

Rooie schoentjes of lerskes 

 

Belangrijke ‘asseswoiris: 

’t Gouwe kroontje, gemaokt van goudkarton. 

Gele bolle, deze bolle emme we van goedkòòpe gele wol gemaokt. 

Al nao één kirke gebruike begon de wol te klitte. Al snel wiere dees 

bolle oonze rasta bolle genoemd. Ok dees gaaf veul pluuskes. Vor de lèènze draogers eigeluk nie te 

doen, mar de show must go on. Zij kreege van de rest eigeluk weinig compassie. 


