
 

Otobusrellie 

 

We doen voor de 

eerste keer mee 

met de otobusrellie.  

 

Samen mee oonze 

manne en manne 

van de rugby aare 

we zekers ’n alleve 

bus vol. Busboer 

‘Aans waar vor de 

eerste keer busboer. En da viel nie mee volleges mijn. IJ  kon oons 

nie onder controle ‘ouwe. We riepe ‘de Pul’ uit tot nar en ij moog 

zèège waore we naor toe gienge. Zo is oonze bus naor aandere 

cafee’s gegaon dan waar afgesprooke.  

 

De aandere m`èènse in de bus vonne alles goed, ’t waar één 

gròòte verbroedering mee ‘de Pul’ as middelpunt. (De Pul wòònde 

in die tijd in Parijs, ij waar de aonleiding dawwe mee ’n aontal van 

oons naor de Moulin Rouge zijn gewiest) 

 

We emme iernao nog wel vaoker mee gedaon mee d’n otobusrellie 

mar ’t is nooit mir zo leutig gewoore as dees keer meer busboer’Aans! 

 

Op de foto ziede trouwens Tullepetaona, mar das wir un aander ver’aol!  

http://staopelgekke-vrouwkes.nl/aon-ruis/Prijzenkast.html

