
 
 

De bolle 

’n Gròòte veraandering ten aonzien 

van de bolle. (vor mèènse die nie 

weete waor ik ’t nou over ‘em, ‘bolle’ 

zijn van die dienge waor sjierlieders 

mee staon te daanse. In 1987 konde 

die nie zomar kòòpe, dus wij maokte 

die zelf) 

In plek van wol gienge we dees jaor 

vor raffia. Via de school van Hellen 

konne we da gròòt inkòòpe. Iedereen 

kreeg ’n streng en daor maokte dan 

zelf oe ‘bolle’ van. Die ‘bolle leeke nou 

meer op kwaste. Wij zijn ze altijd, tot 

op de dag van vandaog, ‘bolle’ blijve 

noeme. 

De lèènze draogers waare mee dees 

veraandering ‘eel blij. Normaol aare die veul last van de pluuskes die van de wolle, bolle afkwaame. De 

rest waar trouwes ok blij. Waant adde die pluuskes tijdes ’t zienge in oe keel kreeg, nou da stonde ok 

nie te lache’n ‘or.  

’n Bijkommend vordeel waar ok dasse lichter in gewicht waare. ’t Touwke waor oe bolle aon’ienge 

snee nou iets miender in oe nek. 

 


