
 
 

Swaree 

Rianne en ik gienge naor ’t Swaree. Volges mijn gieng t’r verders 

niemand van de 

Vrouwkes mee. Ge mot 

weete dawwij alleen mar 

vanaf d’n optocht 4 

daoge gienge carnavalle. 

De rest deejde op eige 

titel.  

 

Wij vonne dees Swaree eel leutig, mar we vonne wel datter 

wa meer sjow in zou mooge. Nou waar t’r alleenig Ineke 

Klaorenbeek die wa sjow brocht. Rianne en ik emme de 

meide van ooons groepke zo enthousiast gekreege dawwe ’t 

jaor d’r op vor d’n allereerste keer meedeeje aon ’t Swaree.  

 

 


