
Staopelgek Familiebal 

Op oons familiebal nòòdigde we oonze families uit. Da waar altij ’n drukte van jewelste in ’t kleine ozo 

gezellige Ergens Aanders. Deze keer aare we ’n leuke presentaosie. Bij oons thuis aare we ’n elpee van 

de missa luba.  Daor stong ’n mooi nummer op en op da 

nummer kwaame wij as echte medicijnvrouwe oergeluide 

maokend en wild daansend da kleine trapke bij Ronald af en zo 

z’n café in. ’t Waar ’n ouwe elpee, mee krakskes d’r op en de 

muziek kwaam nie bove n’t geluid van oonze families uit, ’t 

kwaam nie echt over zeg mar. Gelukkig ee Monique ’t nog ’n 

bietje gered. Zij klom op ’n vat (Ronald aar die destijds in zijn 

zaok staon) en zij maokte oergeluide die dan iedereen nao 

moes doen en ‘ield op dees manier ’n nie nao te vertelle 

speech. ‘n Mooiere opening van oons bal konne we nie emme. 

 


