
Versiering bij Ronald in het café 

 

Ronald zaag ’t elemaol zitte. IJ waar saome 

mee Roos natuurlijk de trotse boer en boerin 

van de schattige staopelgekke 

fééstvaareketjes. 

IJ gieng z’n café elemaol aonpasse aon oons 

thema. Of wij ‘m wouwe ellepe. Jot, da wouwe 

we wel. Ik moes iets bij ‘m opaole en da 

schòòn trug gééve, dan zouw ij da op’aange 

aon z’n plafond. Ik wies nie precies waddik 

nou op moes ‘aole mar daor kwaam ik gauw 

aachter. ’n Emmer vol mee vaarekes blaoze, 

die moesse goed uitgespoeld worre aanders 

stonk da zo. Nou en stienke deej ‘t. ’t Vroor 

dadd’t kraokte en ik zaat daor in de kouwe 

schuur mee nog wa vrouwkes, te spoele en te spoele in dieje verschrikkelijke vaarekes staank. 

Uiteindelijk zijn die blaoze aon ’t plafond gekomme en volges mijn ee niemand ze gezien. Allenig wij, 

de vrouwkes keeke af en toe naor boove 

 

Ronald liet altijd ’n schilderij maoke mee oons thema en dadd’ieng tie dan bove de lambrisering. 

Zunne buurman Fons, schilderde da vorr’m. Dees jaor waare wij nie tevreeje. IJ aar ’n stel sexie bloote 

vaarekes geschilderd. De manne waare eel content, mar wij vonne dasse kleere aon moesse, die 

vaarekes bedoel ik dan ee. D’eele artestieke kunstzinnige creatieve inspiraosie van Fons wier dur 

oonze preuts’eid elemaol verguisd en onder veul protest gaaf ij de vaarekes durschijnende jurkskes 

aon. Daor emme w’oons mar bij neer geleed. Ach die manne ee…….. 

 


