
Verbond mee d’Aameraante 

Wij vrooge ieder jaor aon d’Ammeraante of dasse mee oons mee wouwe doen mee d’n optocht. ’t 

G’eel vertòònde dan net wa meer boddy  dan awwe afzonderluk mee zouwe doen.  Zo leeke we ’n 

gròòte groep, mar da waare we nie.  

Omdatt’r veul van ‘aameraante mee ’n staopelgek vrouwke getrouwd ware waar de verbonden’eid toch 

al gròòt. ’t Waar zeg mar gewòòn van alle kaante praktisch. 

Dus dees jaor gienge d’Ammeraante ok op de Spaonse tour. Olé!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ok deeje we wir saome meej d’Ammeraante ut Familiebal 

  

 


