
Mijne stier 

Vor in de cafés aare wij ’n eel leutig Spaons nummer waor wij ’n Spaonse daans op deeje. Tijdens da 

nummer gieng d’r dan één van oons mee iemand uit ’t publiek ’n torejadoore act doen.  

’t Waar bij de 3WWW. Daor stong Rob, ik kende ‘m al eel lang. Oonze broers waare trainingsmaote 

gewiest bij THOR. Ieder jaor zaktie af naor ’t 

Tullepetaonse om te komme carnavalle.  Wij 

stonge Spaons te daanse en ik koos em as mijne 

stier.  Rob kon z’n eige eel goed inleve in zunne 

rol. Tot groot vermaok van iedreen die toen in ’t 

cafee waar kwaam die stier achter mijn aon. Ik 

gieng d’r zelfs van gille, en mar rond renne achter 

mekaore. 

 

Deze actie ee gròòte gevolge g’ad want vanaf da 

moment zijn wij mekaore nie mir uit ’t òòg 

verloore. Ieder jaor mottik ‘m zien. ’t Is zogezeet 

’n écht dieng. Ik wor naomeluk onrustig as ’t al 

maondag is en ik em um nóg nie gezien. De vrouwkes ‘ellepe altij mee, mee signalere, enzo komm’t 

ieder jaor wir goed. 

Veul steld’oonze ontmoeteing eigeluk nie voor ‘or. ’n Klein buurtje mee mekaore, effe ’n pilske. Mar ’t 

is die oprechte blijdschap die ik voelt azz ‘ik ‘m zien. Vor mijn ‘oor ta bij carnaval. Onvoorwaordeluk! 


