
Optocht 

 

’t Waar slecht weer. ’t Dreigde te gaon regene en wij liepe volges mijn as 

leste. We ‘aare gin paraplu’s of regejasse bij oons. En da waar achteraf 

gezien toch gin slecht invertering gewiest. 

Nog nooit emme we qwa weer zo’n slechte optocht g’ad. 

’t Begon eerst zachtjes te regene en toen ’n bietje aarder en da gieng zo 

dur tot ’t gewòòn stong te plènze. Mèènse kienders wa waare we nat. We 

deeje niks mir mee ’t publiek. Da stong t’r trouwes al nie mir. Bar en boos 

waar ‘t. Zo erreg dawwe d’r de slappe lach van kreege.  

 

Oonze Bristolschoene wiere ok zeik nat, én ze gienge afgeeve. De zwarte verf van de schoene gaaf af 

op oonze ‘uidskleurige pantys. Bij sommige kroop die zwarte kleur op tot aon de knieë, ‘ielaories. En 

wij mekaore mar uitlache. Niks zaat mir goed, de spaonse kappe op oons ‘oofd ‘ienge elemaol slap. 

En toen as klap op de vuurpijl gienge oonze schoene schuime. Jah…. Ge lees’t goed. Ze gienge 

schuime…… D’r kwaam ’n wit schuim op al oonze schoene te staon. En wij mar lache!!!! 

 

Voetnoot over de schoene: Nao d’n optocht zaate ze bij iedereen perfect. Ze waare elemaol naor 

oonze voete gevormd. Allenig niet bij Rianne waant jah… die aar gin échte Bristoltjes aon 



 

Nao d’n optocht zijn we allemaol metèèn aon ruis gegaon om lekker onder ’n waarme douche te gaon 

staon. Pakke konne tijdens ’t douche in de dròògtrommel. Zodawwe die zaoterdagaovond netjes in 

oonze Spaonse jurk verder konne mee oonze carnaval. 


