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W’aare oons ingeschreeve bij de kleine waoges. In die categorie aare we nog 

ooit meegedaon. Oonze kleine waoge waar de lilleke eend van Mary (nog 

steeds mee de beschaodegienge van ’t Swaree). ’t Waar wel ‘aandig dawwe die 

bij aare. Oonze kienders liepe allemaol mee en asse té moei wiere mochte ze 

effe in d’n eend zitte.  

W’emme gin prijs gewonne. Wel veul leut g’ad! 

 


