
Liedjesfestival 11-11: 

Al jaore zeeje we tegen mekaor: “Wa zou ut toch leutig zijn om un 

kirke meej te doen meej ut liedjesfestival”. Mar ja, adde gin 

dweilband zijt en aleenig af en toe trommelt, dan dènkte da tur da 

nooit van zal komme! 

Echter…. ut millennium zou ut millennium nie zijn as 

ogenschijnlijke onmogelijkheden nie mogelijk zouwe kunnen 

worre. 

De Boerkes van Plezier aare oons zomaor aongebooje, om  oons te 

begeleide meej muuziek. ‘Arry wulde vor oons muuziek schrijve! 

Fantastisch…. 

Annelieke maokte dur un mooje tekst bij en wij…. konne meedoen. 

Annelieke en ik zonge, de aandere vrouwkes trommelden en 

Boerkes van Plezier speulden meej. 

 

Aartstikke leutig da we ‘iervor de kaans aare gekreege! 



Omda een aontal vrouwkes laoter op dun aovond nog weg moese, waore wij as eerste aon de beurt!  

Da we niet gewonne emme, stikte oons niks. Meedoen waor al leutig genogt. 

 

Recalcitrant: 

Elluf elluf wier dees jaor nie op elluf elluf gevierd, maor op de zaoterdag die daor ut dichtste bij zaat. 

Wij vonne da nie kunnen!  

Uit protest droge wij un mooje jurk in plek van carnavalskleding. 


