
Optocht: 

‘Eel dun optocht emme we gevendelierd.  

Of we prijs aare, da wit ik nie mir. Ik wit nog wel da’k zukke 

spierpijn aar, da’k mun kienders nie mir op de fiets kon tille! 

 


