
Bedaankt  

 

De bloemiste maokte overure, de postbode kreeg ’t zwaar, kleine kadookes, 

appeltaarte,  lieve woorde, de tekst van de tonpraotmiddag van de ‘Maauwer’, ‘n 

vidoobaand van ’t koncert, ’n uisorde van ’t drietal, ’t fruitmaandje van Rac, en de 

kaortjes, inmiddels dooze vol, en de blomme, op tijd weggegooid waant da gao zo 

stienke op ’t lest, ‘t bleef mar komme ok toen de carnaval al lang vorbij waar. Ik zee 

’t al eerder, ik voelde mijn op ‘aande gedrooge en da kwaam dur jullie. Dur jullie 

allemaol! Aarstikke bedaankt! X Annelieke 


