
Optocht: 

In d´optocht liepe wij meej oons sjarmante bodschappetaske op 

wieltjes. Ierin aare we van alles gedaon da un ´eilsoldaot nodig et 

om de mense te kunne ´elpen: brood, koffie, 

warme sjaols en truije. 

Wij zonge oonze medley en deelden vers-

gebakken stokbrood uit.    

Sommige mense dorsten da nie aon te 

pakken, omda ze dochte da wij ze zouwe 

vergiftige (altaans, zo kééke ze…). Da zouwe 

wij natuurlijk noojt doen…. 



 


