
Wij stonge op ut poodium oonze 

medley* te zienge in oons grijze 

Leger des Zeulspakske. 

Annelieke stong vooraon bij de 

microfoon. 

Ineens kwaam Pieter Verduin ut 

poodium opgestoven. ´IJ waor in 

paniek, kontrooleerde de 

gordijnen en sprak dur zun 

mikroofoontje meej iemand 

achter de koeliezen. ´Ij deej da 

precies zo as tie altij doet tijdens de Generale repetitie as iets nie 

´elemaol goed gaot. 

Mense in ut publiek keken geschrokken toe. 

As un echte ´eilsoldaot gieng oons Annelieke hem geruststellend 

toespreken. Da gesprekse waor niet genoeg om Pieter rustig te 

krijgen. 

Daorom vroog zij of ´ij oonze 

strijdkreet wulde ´oore. 

Gelukkig wou tie da wel. 

En toen….. BRULDE Marga 

`DRAAI D´OE PAK OM´!!! 

Tegelijkertijd draaide wij oons 

jaske om. Da zaag tur ineens 

stikfleurig uit. 

We draaide ok oons rokske om 

en… op oons ´oedje kwaam een 

leutige toef te staon. 

En toen…. deeje wij die HAKA. 

Die sloog in as un BOM…… ut publiek waar wildenthousiast en 

vroog om MEER. 

Da aare wij nog nooit meejgemaokt. En ut voelde zaolig. Da waor 

kikken!!! 

 

 

Toen ik thuiskwaam docht ik 

steeds: `Zo mot Rob de Nijs zich 

voelen nao un optreden`.  

 

Lachen: 

De vrouw en kienders van Pieter 

Verduin wiese nie da ´ij meej 



oons meej zouwe doen op ut Swarree. 

Die waore geschokt toen Pieter zo in paniek ut poodiejum 

opstoof…. 


