
 

Aon dees Swaree deeje mee oonze act, Sandra, Edwin en Frank 

mee. Sandra mee d’r viool en Edwin en Frank as Pink en Eltje. In ’n 

bietje sprookjesachtige sfeer, stonge wij as verlepte blommekes 

op ’n donker ròòkerig toneel. De kaboutertjes Pink en Eltje geve 

n’oons waoter en mest en daor peppe we van’op. Zoas ‘t ’n echte 

klaproos betaomt, emme wij ’t vor mekaor gekreege om de eele 

krieng 3 stemmig te laote klappe. Pink en Eltje drumde op hun 

emmerkes lekker mee en wij, de vrouwkes deeje ‘n ‘eus Iers 

daansje net as die daansers van Lord of the Dance. Echt wij deeje 

d’r nie vor onder. Op ’t moment da wij opeklapte in twee rije 

kwaam Sandra dur ’t midde, al speulend op ‘eur viool. Kippevel, 

zo mooi vonne wij ’t zelf. 


