
Swaree: 

Bij een sportief motto oort een swingend lied. Daorom kozen wij 

vor ´Lady Marmelade´. 

Een prachtig lied meej van die mooje ooge uit´aolen. 

Alleen…… konne wij da nie zomar zienge.   

Daorom nome we les bij Martine van de Kar. Da waor aartstikke 

leutig om te doen! 

Oe ze ut vor mekaor kreeg, da wete we nie, maor…. zij aor oons 

onder de duim en wies in ´no time´ welk vrouwke welke partij 

gieng zienge.   

Na flienk oefenen (wa zo leutig waor da´t nie voelde as oefenen) 

kon ieder vrouwke dur eige partij aon. Zellufs de oogste noten 

waoren loepzuiver! We leken wel nachtegaoltjes…. 

 

Annelieke aar un aartstikke leutige tekst geschreven (zie Youtube 

filmpje Swareelied). 



 

Ingrid aar un super idee vor de hopvulling op ut toneel en bedocht 

de choreografie. 

 

Ut idee vor oonze Swarree-act waor as volgt: 

Alle vrouwkes aare ooge rooje akschoene aon en stonge te daanse 

en te zienge op ut toneel. Ik kwaam op meej sportschoene. Toen 

ik dur aachter kwaam da´k verkeerde schoene aar, raokte ik in 

paniek en gieng ik op zoek naor ´akschoene in een keukenkasje 

da op toneel stong. Tussendur moes ik ok nog stotterend zienge. 

Ge zou van minder zenuuwachtig worre! 

Elemaol op ut end van ut liedje kon ik eindeluk mun schoentjes 

aondoen. 

De rest van de vrouwkes daansten en zongen en om de beurt 

stong tur iemand aanders achter un mikrofoon. 

 

Asseswaarus: 

Via Mary aare we een keukenkasje van Bruijnzeel te leen. Ut waor 

een bietje een gedoe om da dieng te aole en te slepen en trug te 

brengen. Toch waore we dur superblij meej. 

De rooje schoentjes waore gespot bij de Bristol. De meeste 

vrouwkes emme ier hun akschoentje ge´aold.  


