
Fotosjoet  

Mee z’n alle, in oe pak, in d’n oto en dan naor Dis’oek in Zeelaand 

rije. Onderweg aare w’al bekèks. Op de pakeerplaots van ‘n ’otel 

achter de duine stapte w’uit. ’t Waaide enorm. We moesse oonze 

kappe stevig vast ‘ouwe aanders waaide ze zo de lucht in. Toen 

we de duin overgienge kwaame w’uit bij Piet ‘Ein, die wies nie 

watt’r gebeurde. Wij mochte daor oonze tassen en schoene laote 

ligge, da waar ‘aandig en bespaorde oons veul gesjouw.  

Nao de straand foto’s zijn we nog aon Veere gereeje. De foto’s 

zijn zonder meer ’n plaotje vinde ok nie!! ’t Waar kòòpzondag en 

Monique moes werreke in de wienkel. Inplaots van naor Veere 

moes zij gauw naor Roosendaol rije, da gauw asse beter nie 

kunne doen waant ze kreeg ’n boete vor t’aard rije 

 

Modelle aon’t waark 

Een van de badgaste van ‘t ‘otel waor wij parkeerde, zaag oons. 

Saome mee z’n vrouw zijn ze oons ’n bietje gevolgd. Stiekemkes 

emme ze wa fotookes van “dieje modelle groep” genome. Ge zul 

ta toch meemaoke. ‘Euse modelle aon’t waark. 

 

Toen deeze badgast mee de kwakkelkraantverspreiding in de 

kraant keek, waar tie misschien wel ’n bietje teleurgesteld 

omdattie toen zaag da wij ’t mar gewòòn waare. De stiekeme 

foto’s eet tie oons toegestuurd. Wij vonne ‘t ‘ielaories! 

 


