
Neuze  

Das un gebruik waor wij vandaon komme, uit Laplaand. Dus dees jaor 

nie kusse, maor neuze! Ik von da neuze eel intiem. Da d’aar ik eigelijk 

nie verwacht. Mar adde mee aondacht mee iemand neust dan kom ta 

d’ineens eel dicht bij. Ik mot ok wel eerlijk bekenne daddik nie zomar 

mee iedereen geneust ‘em ‘or. Neje da deej ik nie, ik waar, zeg mar, eel 

sillektief. 

 

’t Spelleke van ’n luciferdoske durgeve waar altij wir ’n succes. De 

echte spellekesspeulers onder de tullepetaone komme dan bove drijve, 

die drukte dan zonder dasse ’t vrooge zo’n luciferdoske achterover, om 

thuis te oefene dèènk ik. 

 


