
 

Verdriet  

Op 2 november 2009 overlijdt Thuur. De zoon van Petri en Rinus. 

Wij zijn allemaal heel verdrietig. We huilen samen en hoe gek het 

misschien ook mag klinken, we lachen samen.  

Ons beste en tevens ook ons moeilijkste optreden hebben we 

misschien wel gegeven op de crematie van Thuur. Onder piano 

begeleiding van Frank hebben wij geheel op onze “eigen 

Staopelgekke Vrouwkes wijze” afscheid genomen van oonze 

Thuur.  

 


