
Bij d’n ingang van de Krieng stonge wij al iedereen op te wachte 

mee ’n instap bewijs en ge kreeg de kaans om een “briefke aon 

oe liefke” te sture.   

 

  

Wa d’oons opviel bij ’t 

verwelkomme van iedereen, 

waar ’t verschil tusse n’t 

middag en ‘t aovond publiek. ’s 

Middags deeje de mèènse 

leutiger mee dan ’s aovons. Mar 

da moog de pret nie drukke. Wij opende de aovond mee oons 

grandiooze duivelied. Da lied is ok op de tullepetere CD 

gekomme. 

 

 

*** 


