
Rianne werkt nogal’s in Bels en daor is ’t nummer “gif mijn ’n kus” 

eel bekend. Zij aar al vaoker aon gegeven datta muschient iets 

zou kunne zijn vor ’t swaree mar wij emme daor nooit veul sjoege 

aon gegeve, tot nou dan. Nou waar ’t lied ineens perfect. Alles 

viel saome en ’t klopte gewòòn vonne wij.  

De tekst waar vrij snel geschreve, ’t inoefene en ’t op de CD zette 

da daar meer voete in aorde. Wij wiere g’ollepe dur Rene, oonze 

muzikaole leider zuwwe mar zègge. Ij kan as gin aander oons 

meerstemmig laote zienge. De 2de partij krege we mar moeilijk 

onder de knie. Mar we bleve ‘t ’n verschrikkelijk mooi lied vinne. 

Nog steeds trouwes. ’n Lied wadd’t verdiend om veul gedraaid te 

worre. Op you tube emme ze in Bels zelf daansjes op dees liedje. 

Zo ver is ’t bij oons nie gekomme, da zienge waar al moeilijk zat.  

 

Op ’t swaree deeje Rinus, Fraans en Jan mee in ’n mooie pyama 

die ze van oons aare gekrege. Hun taok waar, wakker kusse en 

dan gaon walse. Nou da d’emme ze ‘eel goed gedaon! 
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