
Priense swarree: 

Onafankelijk van mekaor aare we gedocht om as soulswingende 

poedels op te gaan treeje. Alleen….. konne we gin karnavaleske 

soulmuziek vinne. 

 

Op een vergaodering in 

oktober (meestal zijn we 

dan al aan het oefenen!) 

aar een vrouwke ut 

ineens over John Travolta 

(gin idee oe z’ier op 

kwaam). Toen zeej een 

aander vrouwke ‘You’re 

the one that I want’. 

Iemand aanders zong 

toen op de maot van de 

muziek “Ik scheer mun 

eige wel” en nog een 

ander vrouwke blafte ‘woefwoefwoef’. 

 

Dankzij ons staopelen aare we eindelijk ons idee vor Swarree 

2014 en konne we dur meej aon de slag. 

Adde wul weete oe oonze act d’ruit zaag, kunde goegele op 

Youtube. 

 


