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Da we in oons jubileumjaor aon ut swaree meej zouwe doen stong 

vast!! 

Mar meej wa moesse we op de plaanke komme?  

Ut moes wir us wadaanders dan 

aanders zijn en omda we as 

teema vor oons pak dees jaor 

unne sjieke venitiaonse jurk aare gekooze kwaome we op ut idee 

om iets operette/opera-achtigs te doen….. 

De muziek waar ierbij gaauw gekooze, ut wier un medlie uit 

Carmen…..da waar vooral eel dramaoties en dan konne we as 

echte operettezangeresse 

hoptreeje (di meej un eele vette 

knipoog)  

Stikentoesiast begonne we op de vergaodering eel oog en laag en 

voral draomaties te zienge en vonne we natuurlijk da we da eigeluk 

best goed konne…..  

  



 

We zaage oons dan op wa balkons staon (zoals bij Romeo en Julia) en waslijnen durtrekke waor wij 

oonze was aan ienge, maar……da waar alleenig mar witte was waant wij aare in al die 33 jaore nog 

nooit vuile was buite ge-ange en daor waare wij zo trots as un pauw op….maar om ut toch ok 

dramaoties te maoke zoutur erregus un vlek op komme te zitte en wa zouwe we daoraon doen…….  

Ier emme we uiteindeluk un leutig veraoltje over geschreve vor op dieje gève muziek .  

Nao eel wa repetisies meej veul leut, dropkes, water, eete 

snoepkes vor oewe stem en rauwe keel en dur oonze goeje 

zangkootsj Rene Franken die oons eel oog liet zienge, aare we un 

prachtig eindresultaat 

En da von Pieter van de swareecommissie wok, waant ij von da wij 

als klapstuk, dus als leste act op ut swaree moesse staon…..en zo 

gezeet zo 

gedaon…… 

Ut waar wel jammer da we nie kompleet waare in ons 

jubileumjaor……Annelieke, die wok echt 33 jaor 

staopelgek waar, waar ziek en kon dus toen nie mee 

doen….. 

  



 


